
 
Vergeet de vredesactie niet! 

Graag petitie tekenen en 

raamaffiche meenemen! 

 

Nieuws uit de Wondere Ruimte 
 

Sfeerbeelden van de bloemstukjes 

voor Allerheiligen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noteer volgende activiteit alvast in je 

agenda en kom mee bouwen! 

 

Als je wil helpen  

(voor klaarzetten, opbouw of afbreken) dan 

kan je je naam doorgeven aan Agnes Maes 

Gedicht Raketaanvallen (Nel Benschop) 
 
Lied Waar is de plaats die vrede lacht 

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 
waar elke mens van angst geneest, 
ik zoek de God die armen heelt, 
in elke mens die liefde deelt. 
 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 
vrij van geweld en oorlogsleed, 
ik zoek de stad waar God regeert, 
in elke mens die liefde deelt. 
 

Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft, 
in elke mens die liefde deelt. 
 
Welkom 
 
Bidden om nabijheid psalm 85b 

Ik wil horen wat U tot ons zegt,  

een stem spreekt over vrede, 

vrede voor uw volk, 

voor allen die hun hart openen.  

Redding is nabij voor wie op U hopen. 

Uw schoonheid woont in ons land. 

Mededogen en trouw ontmoeten elkaar. 

Recht en vrede omhelzen elkaar. 

Trouw ontkiemt uit de aarde. 

Gerechtigheid daalt neer uit de hemel.  

God, U maakt ons gelukkig 

en onze aarde brengt vruchten voort. 

Gerechtigheid gaat voor U uit 

en vrede volgt Uw voetstappen. 

Open ook óns hart  

voor Uw boodschap van vrede. Amen. 

Wees waakzaam  
voor de vrede! 

Gebedsviering 
Zondag 12 november 2023 

32e zondag A-jaar 



 

Loflied (M. Weemaes) 

 

Gij die klein en arm zijt,  
deemoedig en oprecht,  
God heeft u zijn vrede  
eeuwig toegezegd. 
 
Warmte voor wie kou lijdt,  
een huis voor iedereen,  
God verdrijft het duister,  
laat geen mens alleen.  

Gebed  

Wij bidden U, God, 

vul onze lamp met olie van liefde. 

Schud ons wakker 

want we mogen geen kansen laten liggen 

om de wereld van morgen 

mooier, gezonder en vreedzamer te maken. 

Hou ons waakzaam en alert,  

trouw aan uw Boodschap van gelukkig-zijn  

tot over de dood heen. Amen. 

Inleiding op de lezingen 

Vandaag lezen we over ‘wijsheid’.  

En in de Bijbel heeft wijsheid niets te maken 

met intelligentie, ook niet met levenservaring, 

maar met God.  

Iemand die wijs is, betrekt God in zijn / haar 

manier van leven: in de manier van werken en 

van omgaan met de ander. 

In het boek ‘Wijsheid’ wordt over wijsheid  

geschreven alsof 'wijsheid' een persoon is. 

En in het evangelie lezen we de parabel van de 

bruidsmeisjes: 5 onder hen zijn ‘wijs’:  

zij zijn immers gereed als de bruidegom komt.  

Slotgebed  

Goede God, 

Gij neemt geen vrede met deze wereld  

waar nood en overvloed naast elkaar bestaan 

en de zwakke nog altijd verdrukt wordt.  

Gij wilt dat alles anders wordt.  

Beziel ons met uw geest van dienst en eerbied.  

Maak ons volhardend en vindingrijk  

in onze zorg voor alle mensen. 

Geef ons vertrouwen in de mens  

en zijn toekomst,  

Gij die God van mensen  

en onze toekomst zijt. Amen. 

 

Mededelingen 

− van onze geloofsgemeenschap 
− i.v.m. de vredesactie in de stad 

 
Slotlied 

 
 
Wanneer je gaat in vredesnaam  
op weg door stad en land, 
 dan mag je blij zijn, want jouw naam  
staat woordelijk in Gods hand. 
 

Zending en zegen  



Vredeswens (Franciscus van Assisi) 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede:  

Laat mij liefde brengen waar haat is,  

eenheid waar mensen verdeeld zijn,  

vergiffenis aan mensen die zwak zijn.  

Laat mij hoop geven  

aan wie niet meer hoopt,  

geloof aan wie twijfelt. 

Laat mij licht brengen waar het duister is  

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.  

Heer help mij niet zozeer zelf gelukkig te zijn  

als anderen gelukkig te maken;  

niet zozeer om zelf begrepen te worden  

als anderen te begrijpen;  

niet zozeer om zelf getroost te worden 

als anderen te troosten;  

niet zozeer om bemind te worden  

als te beminnen;  

want als ik geef, zal mij gegeven worden  

als ik sterf, zal ik eeuwig leven. Amen. 

 

Communie 

Wondere Ruimte 

Citaat van Den Aftrap 
bij de opening 

Eerste lezing  Wijsheid 6, 12-16 

Moment voor de kinderen 

Streepje muziek 

Evangelie  Matteüs. 25, 1-13 

 

Acclamatie  

Homilie Paul Lansu (van Pax Christi) 

Voorbeden 

Voor alle gesneuvelden uit alle oorlogen 

die tot het einde bleven dromen  

met het vredesdoel voor ogen 

dat zij bij U mogen thuiskomen. 

 
 

Voor alle machthebbers op aarde: 

dat zij hun eigenbelang opzij zetten 

voor een doel van hogere waarde 

en vrede laten primeren in hun wetten.  

Ubi caritas 
 

Voor al wie wordt vervolgd of opgejaagd 

omdat hij onrecht heeft aangeklaagd, 

bidden wij U om volhouding en kracht. 

 

Voor elke vluchteling voor oorlog en geweld 

door onmacht, angst en honger gekweld 

dat hen ergens een open deur wacht. 

Ubi caritas 
 

Dank voor vredebrengers groot en klein 

laat ook ons mensen van hoop zijn: 

die laten zien dat een goeiedag of uitgestoken 

hand vrede in het hart van mensen plant. 

Ubi caritas 
 

Voor de intenties van onze gemeenschap… 

Ubi caritas 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap 

die bekommerd zijn om elkaar,  

die samen op weg gaan  

en mekaar niet loslaten. 
 

Ik geloof dat God  

hier in ons midden aanwezig is  

als wij de anderen recht doen,  

het positieve in elkaar zien,  

als wij niemand uitsluiten,  

maar iedereen aanvaarden  

zoals hij of zij is. 
 

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel 

kunnen zijn, een stukje Rijk Gods. 
 

Ik geloof dat God van ons vraagt  

dat we ons samen zouden inzetten  

om anderen hoop en uitzicht te bieden. 
 

Ik geloof dat Hij ons vraagt  

realistische, maar blije mensen te zijn,  

die willen bouwen aan de toekomst. 
 

Ik geloof dat wij als gemeenschap  

daaraan moeten werken 

en dat God ons daarbij zal helpen. Amen 

 
Offerande 

De misdienaars komen graag rond  

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je indien gewenst,  

storten via je bankapp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden bij brood van leven 

Goede God, 

verzameld rondom het brood dat in een vorige 

eucharistie gezegend werd, 

vieren wij op voorhand wat ooit zal komen: 

het feest van uw blijvend Koninkrijk. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die kunnen delen 

om anderen een menswaardig bestaan  

te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 

Wij danken U, God, 

voor mensen die kunnen luisteren 

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen 

door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God, 

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen  

in de grootheid van anderen. 
 

Wij danken U, God, 

voor mensen die opkomen  

voor gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht 

dat henzelf of anderen wordt aangedaan. 
 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die hun hart openen  

voor vergevng en verzoening, 

voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus, Uw zoon. 

Met hen getuigen en loven wij U, God: 

 

Wij bidden U, God, 

voed ons met moed en goede hoop, 

opdat wij het vuur van Uw boodschap  

brandend houden 

en Uw licht laten stralen ten einde toe. 
 

Laat ons geen valse vrede zoeken. 

niet zwijgen uit zelfbehoud 

en niet buigen voor geweld: 

maar onze stem verheffen 

voor rechtelozen en misdeelden. 

Laat ons opkomen 

voor respect en herstel  

van Uw en onze aarde. 

Leer ons zoeken naar, 

en werken aan Uw gerechtigheid: 

Uw vrede op aarde voor alle mensen. 

Amen 

 

Onze Vader 
En zoals Jezus zijn lamp biddend  

ging bevoorraden op de berg, 

zo willen ook wij onze lampen brandend houden met 

Zijn woorden, en hoopvol uitzien naar de komst van 

de bruidegom. Laat ons dan samen biddend zingen: 


